
Trouwceremonie
inspiratieboekje

Door Kyra van Wirdum 



De
huwelijksvoltrekking

, officieel of
onofficieel, het is

misschien wel het
belangrijkste

moment van jullie
trouwdag. Daarom is

het van belang 
om het moment

bijzonder te maken
op een manier die bij

jullie past. 



Ongetwijfeld hebben
jullie al leuke ideeën

opgedaan. In dit
boekje vind je 57

bladzijdes met
informatie over wat
je kunt verwachten

van de BABS, ideeen
en tips. Allemaal

toegespitst op de
trouwceremonie.




Veel
Leesplezier!



 

Uitgekleed is de wettelijke huwelijksceremonie dit:



1. De officiële vraag* moet gesteld worden. Die moet door
beide partijen met ‘Ja’ beantwoord worden in het bijzijn van

een officiële trouwambtenaar en 2 - 6 getuigen. 
Die trouwambtenaar verklaart dat het huwelijk is voltrokken. 




2. Dit soort belangrijke afspraken worden voor de goede orde
vastgelegd in een huwelijksakte. (Maar als jullie wegrennen
voordat jullie die ondertekenen zijn jullie wel getrouwd.) 




Alles wat hier omheen gedaan wordt is over de jaren heen
ontstaan onder invloed van culturen, religies en tradities.

Huwelijkssluitingen zien er in alle landen anders uit en je kunt
het dus vormgeven zoals bij jullie past.




*De officiële vraag kan gesteld worden door de
trouwambtenaar maar mag ook gesteld worden door iemand

anders, meerdere personen, of het bruidspaar zelf.


  

De huwelijkssluiting in essentie



Een bruiloft organiseren is keuzes maken. En dat geldt ook voor de
trouwambtenaar. 

Wanneer je in het gemeentehuis aangeeft dat je wilt trouwen zal de
gemeente vragen of je ook een toespraak wilt bij jullie trouwceremonie.

Dat hoeft namelijk niet, trouwen in 15 minuten kan ook. (meestal zijn
dit de gratis bruiloften op maandagmorgen) Daarbij zijn enkel de
getuigen aanwezig. Als je wel een toespraak wilt dan kun je weer
kiezen: Wil je in zee met een trouwambtenaar die de gemeente in

dienst heeft? Of kies je liever zelf iemand uit? Dat kan onder de noemer
BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) voor één

dag. Als de door jullie uitgekozen persoon voldoet aan een aantal eisen
kan die in de rechtbank beëdigd worden zodat jullie ceremonie

officieel zal zijn. 
Ceremoniële bruiloft: Iets wat veel stellen doen (vaak om geld te

besparen) is een combinatie van de bovenste twee scenario’s. Dus een
gratis officiële huwelijkssluiting op het gemeentehuis én een

onofficiële ceremonie op de trouwdag geleid door iemand naar keuze.

Officiële of onofficiële ceremonie



Trouwambtenaar van de gemeente
Iedere gemeente heeft trouwambtenaren in dienst. Dat zijn vaak voormalig

ABSen (Ambtenaren van de Burgerlijke Stand) of mensen die ook nog ander
werk hebben. Mensen die een mooie toespraak kunnen schrijven en hun
uiterste best doen om jullie ceremonie zo vorm te geven dat het een mooi
moment wordt, binnen de tijd die daarvoor beschikbaar is. Op de website

van de gemeente staan vaak profielteksten en een foto van de beschikbare
BABSen. Je kunt meestal je voorkeur voor een bepaalde BABS aangeven. 
Het is echter de vraag of die persoon ook beschikbaar is op jullie datum.

 van de gemeente neemt enkele weken van te voren
contact op en meestal is dit helemaal prima. Maar

als blijkt dat er geen klik is, dan is het vaak al te laat
om een vervanger te zoeken… Om dat scenario te

voorkomen kun je ook kiezen voor een zelfstandig
BABS.

Zo niet, dan moet je het doen met de ambtenaar die wél beschikbaar is.
Maar wat nu als dat iemand is waar je geen klik mee hebt? 

Het is wel júllie ceremonie en dan is het wel fijn als het 
gaat zoals jullie voor ogen hebben. Een BABS van 



1. Het is iemand die bij jullie past.



2. Een zelfstandig BABS is als jullie willen al vanaf
dag één betrokken bij jullie trouwplannen.




3. Deze persoon is al beëdigd dus kleinere kans op
extra kosten.




5. Een zelfstandig BABS verstaat zijn/haar vak en
draagt ideeën aan voor symbolische of

verbindende manieren om de ceremonie goed bij
jullie te laten passen en weet deze ook op de juiste

manier vorm te geven op het moment suprême!






Voordelen 
van een zelfstandig BABS:








6. Een zelfstandig BABS besteedt tijd aan jullie. Veel
tijd! Doorgaans zo'n 20 uur per ceremonie. Je krijgt

dus niet zomaar een standaard verhaal te horen. Het
gaat echt over jullie, jullie verhaal, jullie liefde.




7. Veel BABSen hebben een eigen ceremonie-stijl of
doelgroep waar ze graag voor werken, bijvoorbeeld

mensen die al wat verder in het leven zijn,
regenboogbruiloften, religieuze affiniteit, ze komen
te paard, gaan voor je zingen, maken er een stand-
up comedy show van of maken een kampvuur aan

tijdens de ceremonie. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het gebeurt. Keuze in overvloed om

iemand te vinden die goed bij jullie past.





Nadelen van een
zelfstandig BABS:
Vaak zijn zelfstandig BABSen duurder

dan de BABSen van de gemeente.
1.




2. Sommige gemeentes hanteren
bepaalde voorwaarden als trouwparen

een eigen BABS meenemen, dus
informeer daar tijdig naar.

 

3. Je hebt de wereld aan BABSen om uit te
kiezen, dus op tijd beginnen met zoeken

naar de juiste persoon.



Love is Love
In Nederland is het bij wet bepaald dat trouwambtenaren
verplicht zijn om iedereen te trouwen die dat wil, mits ze
beiden boven de 18 zijn. Dus ook mensen van hetzelfde

geslacht, non binaire mensen, koppels die polyamoreus of
monogaam zijn en alles wat daar tussenin zit. Het leukste is

natuurlijk een trouwambtenaar die dat niet alleen doet
omdat het zo hoort maar daar ook echt enthousiast over is. 



Tijdens het voorgesprek leer je de trouwambtenaar kennen. 



Het kan op het gemeentehuis of op een andere afgesproken plek
plaatsvinden. Meestal is het bij jullie thuis. 



Om een mooie speech over jullie te kunnen schrijven wordt er naar

van alles en nog wat gevraagd. Jullie eerste ontmoeting, de eerste
kus, de jaren die volgden, ups en downs in de relatie, overwonnen

obstakels, jullie onderlinge verstandhouding en natuurlijk het
aanzoek en de route naar jullie grote dag.



Tijdens dit gesprek is er alle tijd om het samen te hebben over jullie

(speciale) wensen voor de ceremonie en om vragen te stellen. 

Het voorgesprek met de BABS

Hoe opener je bent naar de BABS 
 hoe persoonlijker de toespraak!



- Bij openluchtbruiloften:
een plop-kap voor de

microfoons zodat de BABS,
ook als het waait,

verstaanbaar blijft.
(Een alternatief is een
handoek en een tyrap)






- Een spreekstoel.
Er bestaan veel

verschillende die mooi
passen bij het geheel.
Weddingplanners en

trouwlocaties hebben vaak
hele mooie. 






- Een handmicrofoon voor
als jullie of jullie gasten aan

het woord komen.





- Een luid en duidelijk
ja! 

Wat de BABS
praktisch

nodig heeft:



Bovenop
een berg

Overal kan een trouwlocatie 
zijn, alleen even een vergunning

regelen bij de betreffende gemeente

In je eigen
achtertuin

In een
museum

In het
huis van

bewaring

In een
reuzenrad

In een
luchtballon

In een
zwembad

In je
woonkamer

Op het
strand

Op een
schip

In een
schouwburg

In een
stadion

In een
ziekenhuis

In het
buitenland 



 In het buitenland



Wel zo fijn als de BABS jullie taal
spreekt...



 

Een paar aandachtspuntjes voor
als je in het buitenland wil

trouwen: 

- Voor vertrek hebben even een
“verklaring ongehuwd” opvragen
bij jullie gemeente. Er zijn
namelijk landen die hierom
vragen om te voorkomen dat één
persoon meerdere partners
huwt. 

- In sommige landen vragen de
plaatselijke autoriteiten om een
verklaring van
huwelijksvoornemen. Daarvoor
moet je naar de Nederlandse
ambassade of het consulaat in
het land waar jullie willen
trouwen. 



Officieel over de BABS in het binnen- en buitenland 

Nederlandse BABSen kunnen in veel gemeenten een wettig huwelijk

voltrekken mits de betreffende gemeente bereid is een eenmalige benoeming
te doen. In het buitenland heeft een Nederlandse BABS officieel geen
bevoegdheid maar die kan wel ceremonieel verbinden. Een uitzondering is
Amerika. Daar kan er een licentie als wedding officiant aangevraagd worden.
Vaak is trouwen in het buitenland gewoon rechtsgeldig. Wel moeten jullie als
formaliteit jullie huwelijk aangeven bij jullie gemeente. Dat regel je wanneer
jullie terug zijn van jullie huwelijksreis (die heel handig al voor de bruiloft was
begonnen). Wel even de trouwakte uit het buitenland meenemen (het liefst in
het Engels). 
Een alternatief: voor de wet in Nederland trouwen (dus twee keer feest!). 



Live Muziek Is Magie!
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Muziek bij het
ondertekenen van
de trouwakte, een

welkome
onderbreking van 

de toespraak.



 Wil je 
voor een echt 

 kippenvelmoment
zorgen, ga dan

voor live muziek. 

 Jullie trouwgeloften
worden extra mooi met
subtiele instrumentale
muziek op het moment

dat het bruidspaar
trouwgeloften

uitspreekt. (gebruik een
microfoon!)

Muziek bij het
verlaten van de
ceremonie, met 

een feestnummer 
de deur uit!

Muziek bij het
uitwisselen 

van de ringen.

Een muzikaal
optreden speciaal

voor jullie als
aanvulling op de

ceremonie.



Zet geen doorlopende
achtergrondmuziek
aan maar accentueer
bepaalde momenten

met muziek en de
ceremonie wordt

magisch!

Met muziek bij 
binnenkomst maak je een sterke
entree. Neem de tijd en laat de

muziek rustig zachtjes doorgaan
terwijl de ceremonie start. 

Kies voor twee aparte nummers
die bij jullie als individu passen. 
Of, als jullie samen binnenlopen

kies dan ‘jullie’ liedje.



Geef jullie gasten éénafgesproken
mediaminuut en  voorkom dat iedereentijdens de ceremoniein de rol van defotograaf kruipt. DeBABS kan dit voorafmeedelen.

Spreek af dat

iedereen de foto's

naar jullie stuurt en

niet eerder dan jullie

op social media zet. 

 Het is jullie primeur!

Foto's

Bijvangst is een leuk

'papparazzi' moment.






Tijdens deceremonieelkaar voor heteerst die dagzien (introuwkleding)?Gegarandeerdeenonvergetelijkmoment!

Reminder voor

hem: Ga je

staan voor het

ja-woord?
Bovenste

knoopje dicht!

Trouwkleding



 
Staan de stoelen recht, versprongen of in

een bocht? Zorg dat jullie altijd goed
zichtbaar zijn voor jullie gasten!!



Overweeg voor jullie een bankje in plaats van twee
stoelen. Lekker knus bij elkaar en ook nog plek

voor jullie (eventuele) kinderen.



Een

avondceremonie

is pure magie



Wie zit waar tijdens de
ceremonie?

Vanuit traditioneel oogpunt is de indeling als volgt:
De ouders van het bruidspaar zitten vooraan

vergezeld door eventuele grootouders en kinderen
van het bruidspaar. Mocht er nog meer ruimte zijn

op de voorste rij dan komen daar ook broers en
zussen van het bruidspaar te zitten. Verdere familie
zit een rij naar achter maar voor de foto's is het het

mooiste als in ieder geval de eerste rij vol zit. 
De overige rijen zijn voor vrienden en kennissen. 
Een speciale plek is aangewezen voor de getuigen.
Mocht het zo zijn dat één van je ouders tevens je
getuigen is, bijvoorbeeld je moeder, en je vader is

ook aanwezig, laat ze dan gewoon naast elkaar zitten
(mits) ze dat zelf willen. 



Kinderen

Handtekening

Kinderen
vooraan op een

kleedje zorgt er voor
dat ze alles goed

kunnen zien en horen.
Bijvangst is een langere

spanningsboog
(bij veel kinderen)

Als er kinderen bij de
ceremonie aanwezig zijn
dan is het leuk om die
erbij te betrekken met
speciale taakjes.
 

- Bloemblaadjes strooien.
- De ringen aandragen.
- Het inluiden van jullie           
huwelijk met het
voorzittershamertje. 
- Bij binnenkomst voor
de bruid en bruidegom
uitlopen met een bordje
met de tekst: here comes
the bride/groom er op.
 

- Of het zetten van een
kinderhandtekening op
een kindertrouwakte. 



Het komt veel voor dat kinderen na een poosje
onrustig worden. Bedenk van te voren iets om ze

rustig te houden tijdens de trouwceremonie en spreek
af wie dat initieert.



Tip: 
Willen jullie 

rozenblaadjes

strooien?

Denk dan aan 

het milieu 

en kies voor echte 

(niet die van

plastic).



Haal adem, vertraag je pas....... ....  ..   ..   .    .     .     .

Maak een mooie entree! Ja... Maar vooral: 

Geniet 

van 

het 

moment



Het is een 

eervolle taak. Vertel vooral aan de

BABS wat er voor zorgde dat jullie 

voor juist die personen gekozen

hebben. Zo kan de daar de nodige 

Speciale gasten en 
de getuigen




aandacht aan geschonken worden. Sommige 

mensen hebben het geluk dat hun grootouders 

of zelfs hun overgrootouders aanwezig kunnen 

zijn op hun bruiloft. Dit lijkt soms vanzelfsprekend

maar dat is het niet. Overweeg hierbij stil te 

staan, niet alleen omdat het voor jullie een mooi

moment van verbinding opleverd. Ook voor jullie

grootouders is het heel bijzonder is om het huwelijk

van een kleinkind te mogen meemaken. 

Wanneer er naast jullie

getuigen nog meer

speciale gasten op jullie

bruiloft aanwezig zijn,

bijvoorbeeld uit het

buitenland. Dan kan het

leuk zijn daar ook

eventjes bij stil te 

staan. Laat het 

jullie BABS weten!

Jullie 

getuigen 

zijn niet 

voor niets 

uitgekozen.  



Afwezige gasten/dierbaren





Soms kunnen mensen niet op je bruiloft komen. Vanwege
omstandigheden of omdat ze er helaas niet meer zijn. Veel

bruidsparen kiezen er voor om een momentje stil te staan bij de
mensen die op dat soort belangrijke momenten worden gemist.




Overweeg om iets te doen zodat die personen er toch bij kunnen
zijn. Als het niet fysiek kan, dan misschien door de ceremonie te

streamen. Zorg dat je alles vóór de ceremonie klaar hebt staan zodat
je zeker weet dat alles goed werkt.




Als dat geen oplossing is omdat jullie dierbaren er niet meer zijn,
vertel jullie trouwambtenaar daar dan over. Wees specifiek. Willen
jullie een kaarsje opsteken? Willen jullie een gebed uitspreken? Of
mag de trouwambtenaar iets vertellen over de relatie die jullie met
de overleden persoon(en) hadden? Of willen jullie die persoon(en)

liever als voetnoot laten passeren in het verhaal? Hun namen
noemen? 




Een paar subtiele manieren om overleden dierbaren tijdens de
trouwdag toch fysiek bij je te dragen: 

 Een gedroogde bloem (als die er is) uit het rouwboeket toevoegen
aan het trouwboeket.

 Een foto van de overleden persoon in een binnenzak meedragen.



Gastsprekers
Een mooie ceremonie 

is een dynamische

ceremonie. Er zijn

veel manieren om een

afwisselende

ceremonie tot stand

te brengen. Eén

manier om dat te

doen is overwegen of

er nog meer mensen

zijn die het woord

kunnen nemen.

Niemand kan een

persoonlijker verhaal

vertellen over jullie

dan jullie zelf.

Overweeg vooral

trouwgeloften! In de

tweede plaats zijn

jullie gasten mogelijk

ook wel geschikt om

uit te nodigen het

woord te nemen.

Voor mensen die niet

in een gebedshuis

gaan trouwen maar

hun geloof wel een

plek willen geven

tijdens de officiële

ceremonie is er in

overleg met jullie

BABS vaak ook een

gedeelde ceremonie

mogelijk. 



Bedenk of je de gastsprekersvoor of na het ja-woord wilthebben, of laat dezebeslissing aan de BABS over. 

TipsHet kan 

ook heel mooi

zijn als kinderen

(jong en

volwassen) van

het trouwpaar

het woord

nemen. Vraag

eventueel

iemand om ze te

helpen iets

liefdevols voor te

bereiden. 

Wil je Zeker weten
dat gastsprekers niet
te hard van stapel

lopen?  Zorg dat ze
hun voorgenomenbijdrage met detrouwambtenaarafstemmen!



Trouwgeloften
Een paar woorden, speciaal voor je geliefde




Tips!!
Tips

Tips

Tips

Tips



Tips!! Schrijf wat je wiltzeggen op enneem het mee alsspiekbriefje.  

Oefen wat je wilt zeggen

hardop. Zo voorkom je

dat de woorden hardop

uitspreken je ineens

tranen in de ogen doen

schieten. Maak het persoonlijk,
vertel bijvoorbeeldover een momentwaarop je voor heteerst besefte dat jevan de ander hield ofwaarom de ander jeleven beter maakt.

Humor.
Je hoeft geen

stand-up
comedy te

doen maar een
grappige

annekdote
doet het vaak

goed.

Praat tegen elkaar,

niet tegen het

publiek.

Vertel wat
voor gevoel
de ander bij
je oproept

op een
gewoon
moment

Stem met
elkaar af hoe

lang de
geloftes zullen

zijn.

Laat jullie
BABS weten

dat jullie
trouwgeloften

aan elkaar
willen

uitspreken

Less is more, wees
liever kort enkrachtig.

Trouwgeloften
duren gemiddeld

2-5min.

Bedenk watvoor sfeer jewiltoverbrengen,overweeginstrumentelemuziektijdens degeloften

Tips
Tips

Tips
Tips

Tips



De BABS gaat jullie
de grote vraag

stellen.



Kijk bij dat officiële
moment elkaar aan

en zeg 'JA!' tegen
elkaar!

 
(Niet tegen de BABS)



De Kus



Is optioneel

 Liever geen kus na het ja-woord en ook
geen ongemakkelijk moment? Laat het

aan jullie BABS weten zodat jullie samen
een manier kunnen vinden om elkaar te

feliciteren die wel bij jullie past.



Ringen



Trouwringen uitwisselen is
traditioneel maar ook optioneel. Het

hoeft niet te gebeuren tijdens de
ceremonie. Sommige bruidsparen
willen hun trouwringen in de kerk

uitwisselen en andere doen er
helemaal niet aan.

Sommige stellen kiezen voor een
ander sierraad.






is een ritueel dat alle
aanwezigen, (of een aantal

specifieke personen)
uitnodigt om de ringen één

voor één eventjes vast te
houden en een wens te doen

voor de toekomst van het
bruidspaar. Dit kan door de
ringen op de route naar de

ceremonie toe ergens te
plaatsen zodat de gasten het
kunnen doen voor aanvang
van de ceremonie. Het kan
ook  tijdens de ceremonie

door ze aan een lang lint naar
het bruidspaar te brengen. Dit
kan een paar minuutjes duren
dus muziek is ook hierbij een

mooie toevoeging. 
Dit ritueel kan worden

uitgelegd en begeleid door de
trouwambtenaar.




Ringwarming



Trouwboekje
De trouwakte is het officiele document waarop staat dat                                                         
jullie met elkaar getrouwd zijn. De akte wordt in tweevoud
opgetekend. Na het ja-woord zetten het bruidspaar, de getuigen
en de trouwambtenaar de handtekeningen.  Vervolgens gaan
beide aktes naar twee kluizen. Eén gaat in de kluis van het
gemeentehuis en de ander gaat naar de nationale kluis in Soest.  



Siti Aisyah Photography

 In het trouwboekje
komen ook alle

handtekeningen (excl.
bruidspaar) 

en mogen jullie
houden.

Trouwakte 

Funfact: 

In veel Friese gemeenten

wordt de trouwakte in

het Fries én in het

Nederlands opgetekend.



Funfact: Bij veel gemeenten krijg
je de officiële pencadeau.

De officiële pen
Ik was de pen vlak voor het

ondertekenen van de trouwakte
een keer kwijt!

Of dat erg was? JA! 
De officiële pen bevat namelijk

inkt die langer dan honderd jaar
leesbaar blijft. Dat is belangrijk
omdat de trouwakte vele jaren
leesbaar bewaard moet blijven
in het archief. Een BIC pen uit
mijn tas vissen als vervanger

was dus geen optie.
Willen jullie wel graag je eigen
pen gebruiken? Bijvoorbeeld

ingegraveerd met jullie namen
en de trouwdatum? Dat kan!

Controleer wel even of de pen
de juiste inkt bevat. 

Gelukkig vond de
trouwfotograaf de pen net op

tijd. Die was in het gras gewaaid.
Het risico van een bruiloft in

een weiland.

Joeri Hendriks Fotografie



Naamsgebruik




Vanaf het moment dat je getrouwd bent mag je gebruik
maken van elkaars achternaam. Op officiële documenten

echter blijf je altijd je eigen achternaam gebruiken. 
Indien gewenst stelt de BABS jullie bij het slot van de

ceremonie voor aan de hand van de achternamen die jullie
vanaf die dag willen gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de
vrouw. Er zijn tegenwoordig veel mannen die ook de naam

van hun vrouw/man dragen. 

En wie krijgt de
speciale taak om

jullie huwelijk in te
luiden?



Tradities en

rituelen
Het barst van de huwelijkse

tradities. Veel daarvan zijn

land- en cultuurgebonden.

Tradities overleven veel tijd,

daarvoor zijn het immers

tradities. Toch raken

sommige tradities in verval

en ontstaan er nieuwe die

beter bij deze tijd horen. 

Google eens op ‘wedding

traditions around the world’

Wie weet vinden jullie het

leuk om een traditie uit een

ander land te adopteren.

Handfasting,

Een keltisch ritueel.

Je kunt op een aantal

verschillende manieren

aan elkaar geknoopt

worden, waarna jullie

persoonlijke trouwgeloften

aan elkaar uitspreken.



Een Nieuwe Traditie

Eén bekende traditie is het ‘weggeven’ ven de bruid. Dit is ooit             

ontstaan als teken voor het goedkeuren van de overeenkomst

tussen twee families, tegenwoordig is het een liefdevol gebaar.

Een relatief nieuwe traditie die daarvan de hedendaagse

(feministische) tegenhanger vormt, is het door de aangetrouwde

familie aangenomen worden van de bruid én bruidegom. Vooral

bij relatief grote(re) families kan dit een indrukwekkend moment

zijn. 

Het gaat zo: 
Wanneer het bruidspaar is binnengekomen en plaats heeft

genomen vraagt de trouwambtenaar beide families om de beurt

op te staan. Die vraagt de familie van de bruidegom: ‘wie neemt

deze bruid tot (indien van toepassing)schoondochter, schoonzus,

tante en nicht?’ De familie van de bruidegom antwoord met: ‘wij’

waarna hetzelfde gebeurd maar dan in mannelijke vorm met de

familie van de bruid.



Towards The Moon Photography



Sommige bruidsparen laten na het ja-woord 
witte duiven los als symbool voor liefde en trouw. 

(duiven blijven hun hele leven bij elkaar)
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Een leuke manier om uit te kijken naar

jullie eerste jubileum is een

tijdcapsule. Vul een kistje met

wijn/lieve briefjes van jullie zelf/jullie

gasten en timmer die dicht tijdens de

ceremonie. Leuk om te openen op

jullie eerste jubileum.



Sommige mensen kiezen voor

meerdere kistjes voor meerdere

jubilea. 

De datum van jullietrouwdag is eenbelangrijke in jullietoekomst, het zal jaarlijkseen reden zijn om extraaandacht voor elkaar tehebben.  

De Datum



Tip: Gebruik 

biologisch afbreekbare 

ballonnen



Na de 
ceremonie 

heel 
eventjes 

alleen zijn 
met je

gloednieuwe
echtgenoot.



Het feliciteren wordt doorgaans
als eerste gedaan door de ouders,

de getuigen en de grootouders
van het bruidspaar waarna alle
overige bruiloftsgasten volgen.
Met een glas champagne in de

hand geeft iedereen elkaar daar
de tijd voor. Men heeft voldoende
om over te kletsen, bijvoorbeeld
hoe mooi de ceremonie was en

dat alles zo goed geregeld is.

Na de huwelijkssluiting is het
gebruikelijk dat de gasten op een
bruiloft het bruidspaar feliciteren

en eventueel een cadeau
overhandigen. Voor de gasten op

de bruiloft en voor het bruidspaar is
het prettig als er duidelijk

aangegeven wordt op welk moment
dat gaat gebeuren.

De ceremoniemeester is de
aangewezen persoon om dat vlak na de
ceremonie aan de gasten te vertellen.
Wanneer dit niet gebeurt zijn mensen
geneigd om direct op je af te stappen

en je een hand of drie kussen te geven.
En al snel volgt de rest van het

gezelschap omdat zij niet achter willen
blijven. 

Indien er geen ceremoniemeester
aanwezig is, kan de trouwambtenaar

deze mededeling ook doen. 

Idealiter verlaat het bruidspaar
de ceremonie als eerste. Het stel

kan zich indien mogelijk
eventjes samen terugtrekken

zodat de gasten kunnen
vertrekken naar de volgende

locatie. Wanneer iedereen daar
is kan het bruidspaar samen een
tweede feestelijke entree maken

en eventueel zelf een korte
speech houden. 

Huwelijksfelicitaties



Je ontkomt er niet aan. Bij veel
ceremonies wordt er gewerkt met
kleurcodes/buttons o.i.d. om aan
te geven hoe je wel/niet
geknuffeld/benaderd wilt
worden. Je kunt de BABS (of
ceremoniemeester) vragen om
het toe te lichten zodat iedereen
op de hoogte is van de regels die
op dat moment gelden.

Covid-19
Elleboog, Box

Namasté,
Zwaaien,

'Hug yourself',
Tenen-tik,

Luchtkusjes

Feliciteren op afstand:
 



Een stralende exit

Vroeger strooide men
rijst over het bruidspaar

wanneer zij getrouwd
de ceremonie verlieten.

Dit bleek slecht voor
veel vogels waardoor
het niet meer wordt
gedaan. Een aantal

alternatieven:



(Biologisch
afbreekbare) confetti,
bellenblaas, gekleurde
lintjes, rozenblaadjes,

een erehaag, een
erehaag met poortje
waar het bruidspaar

doorheen gaat, en bij
avondceremonies:

sterretjes.





Kyra van Wirdum is BABS in dienst van de Gemeente
Smallingerland (Drachten en omgeving) en
zelfstandig in te huren als BABS voor één dag op
jullie trouwlocatie.
Hier naast voert zij diverse werkzaamheden uit
binnen de theatersector in haar bedrijf Bryktheater. 

Wil je meer informatie of in contact komen? Ga dan
naar: VerbondenWoorden.nl 
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